Verslag jonge vogelaarsexcursie dd 10 mei 2026.
Locatie Bronsbergermeer en Ooievaarsbosje.

We vertrokken met 7 enthousiaste jonge vogelaars naar
het Bronsbergermeer. Bij de Kaardebol vloog er al een
scholekster over. Een wekroep in de vroege
zondagochtend om op pad te gaan op zoek naar
watervogels en ooievaars.

Aangekomen bij het Bronsbergermeer was er al volop
activiteit bij de duikschool. De kinderen mochten een
video zien van het onder water leven. Een verassende
start met mooie aandacht van de kinderen.

Een langsscherende ooievaar streek vlak voor ons neer en heel stilletjes probeerden we
dichtbij te komen. Wat een statige grote vogel, hoog op de rode poten met hun lange rode
snhavel. En dat terwijl we nog niet eens bij het ooievaarshosje waren.

Struinend over het strandje zagen we al heel wat drukte op en boven het water. En als we
even heel stil luisterden hoorden we in de rietkragen de kenmerkende krassende krr-krr-kiet-
kiet tonen van de kleine karekiet.

Kuifeenden dobberden op het water, visdieven scheerden zoekend over het wateropperviak
naar voedsel.

Later in de ochtend zagen we ook nog witte zwanen. De zwaluwen schoten pijlsnel door de
lucht. In contrast met de in stilte broedende meerkoeten in het riet. Hé is dat nu een fuut die
onder water duikt, riep één van de kinderen. Oh nee, het was een aalscholver, die ook best
lang onderwater bleef. De krakeend kwam ook nog even een kijkje nemen toen de
meerkoeten hun territorium aan het verdedigen waren. Wat een activiteit in en op het water;
maar ook hoog in de lucht. Er was veel thermiek, waardoor de ooievaars zo prachtig lang in
de lucht zweefden. Soms met een tak of wat gras in de snavel. In de verte zagen we al waar
ze hun nestmateriaal naar toe viogen.

Langs een mooi kronkelend paadje, de bereklauw ontwijkend, kwamen we uiteindelijk bij het
Ooievaarshosje. Wat een drukte van jewelste, zoveel nesten op boomtoppen, hoog en laag.
Het typerende geklepper van de ooievaars snavels was nog lang te horen toen we verder
liepen naar de |Jssel. De ooievaars foerageerden volop aan de oevers van de lJssel;
temidden van grazende schapen en waggelende ganzen met prachtige goudbruine donzige
jonkies.

Het was een gezellig clubje kinderen, die naast vogels ook erg veel belangstelling hadden
voor bloemen, grassoorten en kleine dieren als groene rupsjes van de stippelmot, die eitjes
afgezet had in vnl. de kardinaalsmutsen.

Voldaan waren we op tijd terug bij de Kaardebol en verheugden de kinderen zich op de
volgende excursie: uilenringen op 30 mei.




