
De JOVO timmert er op los 
 

 

Op een gelukkig droge en zonnige 

zaterdagochtend,  7 februari 2026,  

waren 11 Jonge Vogelaars  aanwezig in 

de schuur en tuinkamer van Vera en Sil 

op Driesteek 11. Hetty en Vera werden 

bijgestaan door hun mannen als extra 

begeleiders en er was ook 1 ouder 

aanwezig die een groepje begeleidde. 

Er werden nestkastjes getimmerd met 

door Hetty meegebrachte 

bouwpakketjes. Na een korte 

kennismaking was al snel gehamer te 

horen,  elk kind deed enthousiast mee. 

 

In de pauze bij het kacheltje dronken we 

chocolademelk terwijl we een leuke 

diapresentatie zagen over nestelende vogels. 

De kinderen leerden van alles over hoe vogels 

de kastjes graag hebben en hoe ze het beste 

kunnen worden opgehangen. De gemaakte 

kastjes stonden ondertussen buiten en er kwam 

al een pimpelmeesje kijken, hij wipte zelfs al 

even naar binnen! 

We hadden nog tijd voor een wandeling over het 

aangrenzende weiland en luisterden vooral naar 

vogelgeluiden, sommige kinderen konden er al 

heel goed een aantal benoemen! Met de 

verrekijkers nog naar groepen kolganzen,2 grote 

bonte spechten en een groene specht,  een paar 

buizerds en een andere roofvogel in een verre 

boom gekeken, was het de rode wouw?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We denken het. Met de merlin-app nog even gecheckt wat we allemaal hadden gehoord: 

Kauw, grote bonte specht, middelste bonte specht, pimpelmees, roodborst, 

vink,boomkruiper, kolganzen en koolmees. 

 

Een zeer geslaagde ochtend, alle kinderen met een mooi nestkastje vrolijk naar huis! 

 

 

 

 


