Verslag excursie Jonge Vogelaars - Huize De Voorst op 13 december 2025.

Mandarijneenden, kijk mandarijneenden werd er geroepen
door de acht enthousiaste jonge vogelaars bij de excursie
bij Huize De Voorst.

Onder zomerse temperaturen gingen de jonge vogelaars
en 3 ouders een rondje maken om het kasteel en nog
even kijken bij de Berkel.

Gelijk zagen we al een buizerd zitten op een grote hoop bladeren ! en verder op nog een,
maar die zat gewoon op de grond. Daarvoor hadden we al een roodborst en een koolmees
gehoord en gezien.

Inmiddels waren aan de achterkant van het kasteel gekomen en zagen we wilde eenden in
de gracht zwemmen, maar plotseling zagen we dus drie paartjes mandarijneenden.

Ellen legde uit dat het eigenlijk exoten zijn, ontsnapt uit gevangenschap, maar enkele jonge
vogelaars hadden dat al opgezocht in hun meegebrachte vogelboeken.

Overvliegend zagen we grauwe ganzen en knobbelzwanen. Na even zoeken ontdekten we
een grote bonte specht hoog in de boom .

Via de Berkel, waar aalscholvers hun veren lieten drogen in de bomen, grote Canadese
ganzen en meerkoeten in de Berkel zwommen, keerden we terug naar het vertrekpunt,
onderweg zagen we nog een groepje staartmezen.

In totaal zagen we 16 verschillende vogels, dus het was een geslaagde ochtend, zeker door
de mandarijneenden.

Avrie.




