Verslag excursie Jonge Vogelaars op vogeltocht op Landgoed de Velhorst
zondag 23 november

Met maar liefst 11 kinderen en 3 ouders gingen we vogeltocht op Landgoed de Velhorst. Abe,
Oscar, Carien en Isabel waren nieuw, zij lieten zich vergezellen door hun moeders,
respectievelijk vader.

Er was koud weer voorspeld, de Berkel lieten we daarom links liggen en bezochten we het
beschutte en best behagelijke bos. Dat vonden veel vogeltjes ook, één van de kinderen zag
aande bosrand meteen al een goudvink en staartmees. Een stukje verderop in het bos lieten
goudhaantjes en koolmezen zich goed zien. Het achterste groepje meldde zelfs trots dat ze
een middelste bonte specht en een zwarte specht hoorden en in de kijker kregen.

We ontdekten dat de boomklever, net als een specht z’'n eten met vinnige tikken van z’n
snavel tegen de stam kapot tikt. Zagen ook zijn mooie rossig-rode buik en vlak erna midden
op het pad een roodborst die iets eetbaars oppikte uit een hoopje bladeren.

We hoopten nog dat spannende pootafdrukken in de modder zich zouden ontpoppen tot
wolvensporen en sommige kinderen wilden graagéén in levende lijve ontmoeten. Maar nee,
het waren allemaal honden en hun baasjes die we tegenkwamen. Die mochten naar
hartenlust geaaid worden (de honden).

We keken ook nog uit naar geschikt bankje voor onze pauze met warme chocolademelk en
bijgebrek daaraan en wel trek was een plek op het mooie pad tussen de bomen ook goed.
De kinderen gingen er lekker bij zitten
en verzamelden genoeg energie voor
een sportieve stoeipartij of zochten
lange takken om sporen mee te
trekken in het zand. Vogeltjes lieten
zich niet meer zien op het laatste stuk
van onze route, wel zagen we hoogin
grillige dode boomstammen
spechtenholen en op weer andere
hadden zwarte spechten hele stukken
dood hout weggehakt bij hun
speurtocht naar larven.

Het was zo genoeglijk onderweg dat
we ons nog moesten haasten om op
tijd terug te zijn.




