
Verslag Jonge Vogelaarsexcursie naar Cortenoever op zaterdag 13 september. 
Jouck Iedema 

 
Vandaag met een klein groepje van 4 enthousiaste, aandachtige en vooral op roofvogels 

beluste kinderen door de uiterwaarden van Cortenoever gestruind, langs de gele én de rode 
route waar we onderweg de IJssel tegenkwamen en daar aan de oever heel knus hebben 

gepicknickt, hoog en droog op een kanjer van een buis. De durfallen onder ons onderzochten 
de buis ook van binnen! 
Bij de IJssel ontmoetten we de beroemde Zutphense vogelaar Michel Klemann, die zeker wist 
dat die prachtig zwartwit getekende visarend die we in het begin op een paaltje zagen zitten, 
een witte buizerd was.  

Nee, hij had geen ruigpootbuizerds, slangenarenden en kiekendieven gezien. En die laag 
boven de bosjes zwevende roofvogel was misschien wel een havik. Die broedt namelijk op 

Cortenoever. Blauwe reigers, dat wel en een oeverloper. Maar die laatste zagen wij weer 
niet. Wij zagen een zilverreiger, grote Canadese ganzen, veel buizerds en torenvalken, een 
gaai, kraai en hazen die zich snel voor ons uit de voeten maakten. 

Het was erg genoeglijk zo samen op onderzoek uit te gaan, te balanceren over rotsblokken, 
mooie stenen te verzamelen, en een enorme slak. (ijzer). Lotte testte haar laarzen nog even 

uit in de IJssel. We hadden er nog wel een middag aan vast willen knopen. 

 


