
Verslag VWG excursie Vreugderijkerwaard 20 juli 2025. 

Dit jaar besloot de excursiecommissie om ook in de zomermaand juli een excursie te organiseren. De 
keuze viel op de Vreugderijkerwaard (VRW), een uiterwaardengebied ten noorden van Zwolle. Omdat 
er geen VWG-Café meer was om de excursie aan te kondigen verliep de communicatie via het 
secretariaat en de website. 
Dat ging goed, na 2 dagen zat de excursie vol en moesten we helaas 2 leden op de wachtlijst zetten. 
 
Op zondag 20 juli verzamelden zich 14 deelnemers en de beide excursieleiders Pieter en Paul zich 
tegen 07:00 uur op de laan naar Eme om vervolgens naar de VRW te vertrekken. 
De weersvoorspelling was matig en velen hielden de weerapps op hun telefoon nauwlettend in de 
gaten, maar we kwamen droog aan en konden samen met reeds aanwezige VWG leden meteen de 
dijk beklimmen om ons te vergapen aan al het vogelschoon wat daar te zien was.  
Er stonden de nodige lepelaars, wat casarca’s, kemphanen en grutto’s. 
We meenden ook een bosruiter te zien maar die werd later aangepast naar tureluur.  
Gele kwikstaarten foerageerden op het fietspad en visdiefjes vlogen af en aan met voer voor hun 
jongen. Het meest bijzondere waren de huiszwaluwen die met tientallen in de meidoornhaag onder 
langs de dijk zaten en er voortdurend in en uit vlogen! 
Wij liepen over het fietspad naar de brug om daar toch niet in twee groepen te splitsen omdat de 
route richting Zwolle weinig vogels leek te bieden. Dus met ons allen naar de kijkhut. 
De twee daar aanwezige vogelaars vluchtten naar buiten en we hadden het rijk alleen. In de hut 
dronken we een kopje koffie, aten een broodje of tuurden naar de vogels. Tussen de meeuwen en 
sterns werd een bontbekplevier ontdekt en de kemphanen waren van dichtbij te bewonderen. Na 
enige tijd trok een aantal van ons verder om langs de IJssel een stuk van de voorgenomen route te 
lopen. Aan het begin van dat pad vonden we een zeer jonge vink die blijkbaar uit zijn nest was 
gevallen. Terugzetten leek geen optie en we lieten de natuur zijn gang gaan. 
Het pad leidde ons richting IJssel waar we een ijsvogel en een aantal oeverlopers hoorden roepen. 
Met de scoop werden een paar oeverlopers gevonden en werd uitgelegd hoe je deze vogels van 
witgatjes kunt onderscheiden. 
Verder lopend zagen we een Icarus blauwtje, een mooi klein vlindertje wat even uitrustte op 
boerenwormkruid. 
De groep was intussen flink uitgerekt maar de langs vliegende roepende raven zijn denk ik toch door 
iedereen gespot. Omdat teruglopen onderhand even ver was als de route volgen liepen we 
uiteindelijk toch de beoogde route. Op het deel over de dijk moest erg goed worden opgelet omdat 
het eigenlijk een fietspad is maar met een beetje roepen ging het allemaal goed. 
Vanaf de dijk hadden we mooi uitzicht op de nevengeul die daar is gegraven in het kader van ruimte 
voor de rivier. Daarin zwommen grauwe ganzen en een mooi in het zonlicht afstekende groep 
brandganzen. Er werd nog een mooie man gele kwikstaart gezien alsmede twee groene spechten. In 
de top van een wilg werd een roodborsttapuit gevonden en de eerste roofvogel werd gehoord, een 
buizerd. Met enig speurwerk werd boven Zalk een sperwer gezien en na een flinke wandeling over de 
dijk bereikten we de parkeerplaats.  
Daar bleek dat de kopgroep van onze excursie al vertrokken was wat ik jammer vond want een 
gezellige afsluiting bij de Vreugdehoeve had mij wel leuk en lekker geleken. 
Al met al lijkt me dat het een geslaagde excursie was met zonneschijn aan het eind in plaats van de 
voorspelde regen. Zo zie je maar, geloof niet te veel in apps. 
 
Paul Meessen 
  


