Jonge Vogelaars,
ons laatste uitstapje van het schooljaar 2023/2024:

We, 2 begeleiders en 8 kinderen, gaan vanuit Zutphen met de trein naar
Rheden.

Dat is al een avontuur op zich, we genieten van de treinreis, zeker als er
ook nog een conducteur onze kaartjes komt controleren.

Als we na ongeveer 20 minuten uitstappen verlaten we het station en
bekijken op een windroos met daarop een kompas vanuit welke richting
we gekomen zijn en waar we heen gaan.

We kiezen voor het bospad links, een holle weg




en worden verwelkomd door een heggemus,die zich niet alleen laat
horen maar ook goed te zien is.

De zwartkop,roodborst,tjiftjaf en vink fluiten vrolijk mee, het is een heel
concert.

De zon schijnt volop, vingerhoedskruid langs het pad en ook een
piepklein rupsje op het boshelmkruid.

We steken het graanveld over, vol korenbloemen en kamille, ontdekken
daarna weer in het bos heerlijke klimbomen.

Ook horen twee grote bonte spechten.

We houden even pauze,om onze dorst te lessen, de gemaakte
opdrachten te bekijken en wat lekkers te eten.

Dan beginnen we aan het laatste stukje van onze wandeling



en worden na een half uurtje opgewacht door Anneke, die een
heerlijke lunch voor ons heeft klaar staan.

We vertellen haar wat we gezien hebben en smullen van al het
lekkers.

R




doen nog een laatste opdracht....... en lopen dan samen terug
naar het station in Rheden.Waar we om 13.00u weer in de trein
naar Zutphen stappen......daar uitchecken en ouders op ons
wachten.

Het was een fijne afsluiting van het excursiejaar.
We kijken uit naar september dan gaan we weer samen op pad.
Voor jullie allemaal een mooie zomer en een fjne vakantie!

Frank en Ellen






